
 
Ahoi!  

 
Vanmorgen kwam ik terug van een woeste reis 

op zee. 
Ik had een geweldig grote schatkist gevonden. 

Ik was helemaal blij met mijn grote buit: 
honderden diamanten. 

In de haven zette ik mijn schatkist op de kade. 
Toen bedacht ik me: 

‘mijn schatkaart ligt nog in de kajuit’. 
Vlug rende ik terug de kajuit in, om mijn 

schatkist niet lang onbeheerd te laten. 
Terug op de kade deed ik een vreselijke 

ontdekking... 
Mijn schatkist............... stond er niet! 

Met mijn verrekijker tuurde ik de hele kade af. 
Nergens een spoor van mijn schat te vinden. 

Nu heb ik jullie hulp nodig. 
Willen jullie rond school kijken of er sporen zijn 

van mijn schat? 
 

De kleine piraat 


